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ORDE VAN DIENST

OM TE BEGINNEN

Orgelspel vanaf 9.55 uur
Welkom en bemoediging — door de ouderling van dienst

0: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEEFT

0: die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Orgelspel: ‘Hoe zal ik U ontvangen’ (LB 441:1)
Hoe zal ik U ontvangen,

wat wordt mijn eerste groet?

U, ieders hartsverlangen,

vervult ook mij met gloed!

O Jezus, licht der wereld,

verlicht mij, dat ik weet

waarmee ik U moet eren,

U waardig welkom heet.

Groet - door de voorganger
v: De vrede van de Heer is met ul!
A:ZIJN VREDE IS OOK MET U.

Aansteken van de Tweede Adventskaars
Orgelspel: 'O kom, o kom, Immanuél’ (LvdK 125:1):
O kom, o kom, Immanuél,

verlos uw volk, uw Israél,

herstel het van ellende weer,

zodat het looft uw naam, o Heer.

Weest blij, weest blij, o Israél!

Hij is nabij, Immanuél!

Aansteken kaars
Tekst:




Advent is kijken naar wat komt

zoals toen, lang geleden.

Er werd een kind van God verwacht,
een kind van licht, een kind vol kracht,
een kind dat zorgt voor vrede.

Orgelspel: ‘o kom, o kom, Gij Oriént’ (LvdK:3)
O kom, o kom, Gij Oriént,

en maak u licht alom bekend;

verjaag de nacht van nood en dood,

wij groeten reeds uw morgenrood.

Weest blij, weest blij, o Israél!

Hij is nabij, Immanuél!

RONDOM HET WOORD

Schriftlezing: Lucas 1: 26-38 - door de lector
Luisterlied: ‘Ave Maria’ (Caccini — orkest en koor)
https://www.youtube.com/watch?v=y6RI3IPbiil
Woorden en plaatjes bij het WOORD:
‘Het geheim van de verdubbeling’
Luisterlied: ‘Ave Maria’ (Schubert — gezongen door Aafje Heynis)
https://www.youtube.com/watch?v=BYiJqGzvqjl

GEBEDEN EN GAVEN

Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst

- Kerk en diaconie

- Solidaridad
Solidaridad is een internationaal opererende organisatie. Zij hebben
bijna 50 jaar ervaring in de verduurzaming van productieketens.
Samen met iedereen in de keten -van boer tot multinational- werkt
Solidaridad aan eerlijke producten, die geen schade toebrengen aan
mens of milieu en voor iedereen winstgevend zijn. Zij geloven in een
wereld waarin het evenwicht tussen productie en consumptie zo in
balans is, dat iedereen voldoende eten heeft. Solidaridad gelooft dat


https://www.youtube.com/watch?v=y6RI3lPbiiI
https://www.youtube.com/watch?v=BYiJqGzvqjI

dit kan op een manier waarbij we respect hebben voor elkaar, voor
de aarde en voor de generaties die na ons komen.
De kerkenraad beveelt beide collectes van harte aan.

Gebeden

GEZEGEND VERDER

Orgelspel: ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ (LB 442)
1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.

Verlos mij van mijn bange pijn!

Zie, heel mijn hart staat voor U open

en wil, o Heer, uw tempel zijn.

O Gij, wien aarde en hemel zingen,

verkwik mij met uw heilige gloed.

Kom met uw zachte glans doordringen,

o zon van liefde, mijn gemoed!

2 Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,

mijn ziel en zinnen zijn bereid.

Blijf in uw liefde mij bewaren,

waar om mij heen de wereld woedt.

O, mocht ik uwe troost ervaren:

doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Zegen
Orgelspel

MEDEDELINGEN

De bloemengroet gaat naar
(Okkenbroek)

Jan Nijland, Okkenbroekerveldweg
Mientje Bosman, Beumersteeg



